ÔN TẬP: SO SÁNH (tiếp theo)

Bài tập 1. Chỉ ra các phép so sánh trong câu ca dao dưới đây. Cho biết chúng thuộc những kiểu so sánh nào?

a. 



Thân em như hạt mưa rào

Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa.

b. 



Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?

Bài tập 2. Xác định biện pháp so sánh trong câu sau và nêu tác dụng của biện pháp so sánh đó:

Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân được hoa,mùa thu được quả.

Bài tập 3: Chỉ ra các phép so sánh trong đoạn trích dưới đây. Cho biết chúng thuộc những kiểu so sánh nào?
 
Chớ tự kiêu tự đại. Tự kiêu tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn có người hay hơn mình. Mình giỏi còn có người giỏi hơn mình. Tự kiêu tự đại là thoái bộ. Sông to, bể rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng của nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn thì một chút nước cũng đầy tràn, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu tự mã thì cũng như cái chén, cái đĩa cạn.
                                                                                       ( Hồ Chí Minh)

Bài tập 4: Viết đoạn văn khoảng 8 – 10 câu miêu tả khu phố nơi em ở trong một sớm mùa đông; trong đoạn văn có sử dụng hai kiểu so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng. 
